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Vandaag waren we heel vroeg wakker omdat we het kampuur nog niet gewend 
zijn. Het was zeker tien voor zes! Het eerste spelletje van vandaag was al 
meteen een echte breinbreker. Het leek wel school maar dan leuker! Daarna 
ondergingen we een lachproces: we moesten t-shirts doorgeven door ze aan en uit te 
doen. Natuurlijk zijn we niet de enige scouts hier. Naast ons zitten de jongens 
van de KSA. Het lachproces begon weer opnieuw toen een van hun hun 
blubber kont liet zien! Eikes!! Alles samengevat is het hier tot nu toe al super. 
          Groetjes Lou, Clara, Kato, Ethelle, Mona en Anouk 
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