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Liefste ouders, 
Na een goed nachtje slapen en een lekker ontbijt konden we beginnen aan een 
nieuwe dag hier. We speelden een soort jenga met nummertjes op. Elk 
nummertje stond voor een bepaalde opdracht. Bijvoorbeeld een fles met water 
vullen doormiddel van een lepel, als kieken zonder kop lopen, zeep opzeepen, 20 
kussen verzamelen en nog veel meer. Het was uitzonderlijk vegetarische dag, 
allemaal groentjes en wat vleesvervangers dus. We hadden dit niet eens door tot 
de leiding het ons vertelde. We dachten dat we kip aan het eten waren!  

Lekkere Kip



In de namiddag was het paintball met nylonkousen en sponsen. We moesten de 
vlag van de anderen veroveren en in ons eigen kamp zetten. We konden de 
aanvallers tegen houden door hen met verf te bekladden. Op het einde zaten we 
helemaal onder de verf. Deze nacht komt er een andere scouts slapen op ons 
terrein. Ze spraken enkel frans maat we konden toch lekker met hen voetballen. 
We gaan ons nog klaarmaken voor het avondspel en daarna keren we naar ons 
warm bedje terug. Tot morgen. 
 
                           -Keoni, Andreas en Arthur - 


