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Rond de middag kwamen we toe op ons kampterrein. We hebben het meeste 
knusse plekje van allemaal! We begonnen met het opbouwen van onze tenten, 

tafel & zithoek. Hudo & tafelzuur houden we voor morgen :) Na de lekkere 
spaghetti die we kregen van de fourage werden onze zakken gecontroleerd. De 
leiding vond heel wat snoep en €75. Toen was de pret heel even wat minder. 

Shopping queens

 



Met onze gevulde maagjes werkten we nog wat van ons plekje af en werd de rode
draad van het kamp uitgelegd & kregen we onze kroontjes. Zo verschijnen we elke 

ochtend aan de opening als echte shoppingqueens. 

- Mona, Lien & Anaëlle -

 


