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hallo! we zijn vandaag aangekomen op het kampterrein. we moesten normaal de 
tenten opzetten, maar het duurde veel te lang dus nam de leiding het over. Na lang
gesukkel, hebben we dan toch onze boterhammen kunnen eten. om de patrouilles te 
verdelen, droegen we bivakmutsen in verschillende kleuren. daarna heeft de leiding 

onze knuffels afgenomen. deze moesten we later terugverdienen in het spel. 

Gestolen knuffels

 



het was vandaag ook de verjaardag van Julien. hij had brownies mee om het te 
vieren. Na de sluiting aten we spaghetti en daarna ook nog chocomousse, maar nu

gaan we nog een avondspel spelen. salut! veel kusjes en tot morgen! 

- Stan, Gaspard & Tim - 


