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Merobrix September 
  

Dit is de laatste merobrix voor dit scoutsjaar. In 
oktober starten wij met ons nieuw scoutsjaar, maar eerst 
willen wij nog samen met jullie genieten van deze laatste 

vergaderingen zodat er voor een laatste keer plezier 

gemaakt kan worden met de huidige groep.  
 

 



 

Zondag scouts? 
Het is belangrijk dat jullie goed kijken wanneer uw zoon/ 
dochter scouts heeft deze maand, want dit kan variëren 
per groep. Leiding is nog aan het genieten van de laatste 

weken vakantie waardoor het niet voor elke groep 
overeenkomt wanneer de leiding beschikbaar is.  

 
Zaterdag 20 september: Ay Caramba  

Op 20 september vindt de derde editie van Ay Caramba 
plaats!  

Van 14u tot 18u30 kan jong en oud komen genieten van de 
gezellige sfeer op onze zomerbar, vanaf 18u30 halen 

verschillende DJ's hun beste dansplaatjes boven om de 
fiesta op gang te trekken.  

 
Wij bieden verfrissende dranken en nacho’s met heerlijke 
zelfgemaakte chili sin/con carne aan en nog zoveel meer, 

dus zeker de moeite om eens langs te komen!  



 

Tickets zijn verkrijgbaar bij de leiding, of stuur een 
berichtje via onze Facebook/Instragam.  

€3 voorverkoopticket 
€3 aan de kassa bij toekomst voor 18u; €5 aan de kassa 

vanaf 18u 
 

 
Zondag 28 september: Startdag  

Vandaag zijn jullie welkom op onze startdag waar 
iedereen kan deelnemen aan verschillende activiteiten en 
nieuwe leden kunnen ontdekken wat we nu doen bij de 

scouts.  



 

Ook komen jullie vandaag te weten wie jullie leiding voor 
komend jaar zal zijn en zal er weer heerlijk gesmuld 

kunnen worden. 
Jullie zijn welkom vanaf 14u. Verdere informatie over 

deze dag kunnen jullie terugvinden op onze facebookpagina 
of op onze site.  

 
 
 

Overgangsweekend vrijdag 3 tot zondag 5 oktober: ​
De jonggivers, givers en jin vertrekken vrijdag 3 oktober 
op weekend. De andere takken worden zondag verwacht 

op het lokaal, voor hun overgang. ​
Jullie ontvangen hierover nog een brief van de takleiding, 

begin september.  
 
 
 
 
 



 

We willen iedereen graag nog eens bedanken voor alle 
mooie momenten die we beleefd hebben afgelopen jaar en 

voor weer een geweldig kamp. Van de leden en ouders tot 
alle mensen die ons helpen en steunen, leiding, 
groepscomité, vrienden van de scouts en meer. 

Jullie maken van de Scoetevanroi een plaats waar wij 
graag zijn. 

Stevige linker 

 

 



Wij 
zoeken
zichtbare tuinen

Voor Ay-Caramba zoeken wij
plaatsen waar wij onze
reclameborden mogen komen
ophangen of in de grond kloppen.
Heb jij zo een stukje grond dat wij
enkele weken mogen lenen?

Heb jij ergens
lanbouwgrond,een bouwgrond
of gewoon een goed zichtbare
tuin? Contacteer ons dan!

Contacteer dan Jan:
0470258957
of mail: 
groepsleiding@scoetevanroi.be



Kapoenen 
 

Zondag 7 september 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we elkaar gezien hebben, en wij (de leiding) 
kunnen niet wachten!  
Wat we gaan doen? Dat houden we nog even geheim…	;)	
	

Zondag 14 september 
Vandaag is het de allerlaatste vergadering van dit fantastische jaar en dit willen we met 
een knaller eindigen!  
Verdere info volgt nog dus hou zeker de Whatsapp in de gaten 
 

Zaterdag 20 september 

 
 
Kom samen met al je vrienden en familie naar Ay Caramba want het wordt 
gegarandeerd een groot onvergetelijk feestje! 
 

Zondag 28 september 
Vandaag is het Startdag, de dag waarop je je nieuwe leiding te weten komt en je leuke 
spelletjes kan spelen! 
Zie voor verdere info Algemeen Nieuws vooraan in de Merobrix.  



Wist je dat… 
 

• Freek een 2-in-1 verkleedpak had, want hij was zowel een paasei als Mario 
 

• Finn houdt van eigen mengsels te maken om zo zijn tent voor een heel kamp van 
muggen te beschermen 
 

• Hé Lio, weet je nog… MAND ;) 
En een wegwerpfototoestel meehad om foto’s vast te leggen, supertof! 
 

• Marie-Line en Camille de leiding goed verwend hebben in hun massagetent én de 
leiding het supercool vindt dat jullie zijn meegekomen tussen al die jongens 
 

• Nathan zo graag strips las dat hij ze zelfs meenam op 2-daagse 
 

• César Sacré een liefde heeft gevonden voor sprinkhanen 
 

• César Staelens bruin brood heeft leren eten 
 

• Basil heel graag de kidnapper van de paashaas wou ontmaskeren 
 

• Ferre heel goed kan sluipen en bijna alle lampjes heeft meegenomen 
 

• Néo gewonnen is in de boksring op fouragerock (lintje uit broek trekken) 
 

• Elias dit kamp helemaal is opengebloeid 
 

• Ferre het vuur goed kan entertainen door ‘Ik heb een rosse bomma’ te zingen 
 

• Matthias de schat heeft gevonden waar we al lang op zoek naar waren 
 

• César Will graag torentjes maakt met hout tijdens de siësta 
 

• James de grootste Messi-fan is aangezien hij altijd zijn truitje aanhad 
 

• Glenn de paashaas gekidnapt had en de kapoenen hem ontmaskerd hadden!! 
 

• César Staelens goed toneel kon spelen (paashaas) 
 

• Raven altijd energie heeft om goed mee e doen met alle spelletjes en zeker niet 
bang is van een stevige wandeling 
 

• Sebastian op kamp heeft bewezen dat je ook zonder veel woorden heel veel 
plezier kan maken 
 



• Samy zijn adjectief heeft gekregen en het een VREDEVOLLE wombat is 
 

• De leiding jullie al super hard mist na dit FANTASTISCHE kamp! 
 

 
 

    

   

  

   
 
 
 



Bij vragen mogen jullie ons altijd sturen!  

Mona De Schutter (dartele labrador) : 0478 02 83 63 

Frederik Hazevoets (spits zeepaardje) : 0468 54 36 03 

Alison Hulpiau (mondige buizerd) : 0498 11 04 96 

Mats De Maeseneer (ontspannen insephe) : 0487 66 23 64 

Samy Khedim (vredevolle wombat) : 0471 06 20 73 

 

 

 



KABOUTERS
Zondag 7 september
Vandaag is jammer genoeg een van
de laatste activiteiten van het
scoutsjaar. Wat we vandaag gaan
doen, is nog een verrassing, maar
verdere info volgt snel via de
oudergroep op whatsapp. Wij
kijken er heel hard naar uit om ons
samen nog een keer super hard te
amuseren :)

Zondag 14 september
Vandaag gaan we
allemaal samen naar
het bos voor een super
leuk bosspel!

Zaterdag 20 september
Vandaag is het AY-CARAMBA!
Kom allemaal zeker eens langs met
jullie ouders voor een lekker
drankje en hapje. Meer info op de
FB-pagina.



Zondag 28 september
Kun je raden wie jullie nieuwe
leiding wordt? Heb je zin in een
namiddag vol leuke activiteiten?
Wil je je amuseren op de coole
zelfgemaakte speeltuin? Of heb je
gewoon zin om nog een laatste
knuffel van je leiding te krijgen?
Kom dan zeker naar de startdag!

Zondag 21 september
Derde zondag 😢 



WIST JE DAT...
... Mia een witte broek aandoet om te sluipen.
... Juliette tijdens 2-daagse minstens 5 keer over haar voeten is     
     gestruikeld, maar daarna altijd direct mooi terug rechtstond.
... Paulien zeer goede massages kan geven.
... Lio altijd in perfect uniform als eerste aan de opening stond.
... Noor een heel aanstekelijke lach heeft.
... Otilie geen regenjas meehad op kamp, om die dan tijdens 1 van de     
      laatste dagen opgeruimd in haar rugzak te vinden.
... Elise  ervoor zorgde dat haar tent altijd mooi opgeruimd was.
... Charlotte de meeste balken tijdens opruimdag naar de camion heeft 
     gebracht.
...Emily macramétouw meehad, zodat heel de groep  
     vrienschapsbandjes kon maken.
...Camille niet enkel haar valies mooi opruimde, maar ook steeds die   
     van Juliette.
... Lena heel mooie bandjes kan vlechten.
... Otilie en Mia graag samen ‘daggou’ spelen.
... Emily, Charlotte en Lio hun belofte gehaald hebben!
... De kabbies hun eigen houtwinkel zijn gestart, waardoor we in         
     korte tijd super veel hout hadden!
... De kabbies als de beste kunnen schreeuwen en gillen.
... De kabbies de winnaars waren van de sketches op het groot 
     kampvuur door hun zelfgemaakt liedje.
... De leiding het een super tof kamp vond en jullie keihard gaat missen!



WELPEN 
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Wist je dat… 
De welpen losgaan op “Mi Amore”? 

Ediz en Robbe broers zouden kunnen zijn?  

We veel complimenten hebben gekregen van de 
fourage dat de welpen zeer beleefd waren? 

De leiding het lied “Je bent mijn baklava” Beu is 
gehoord? 

Felix minstens 4 keer zijn gamel heeft laten vallen? 

Wietse heel twee-daagse heeft rondgelopen met bottinnen zonder 
veters EN zonder kousen? 

De welpen in vergelijking met andere scoutsen HEEL luid kunnen zijn? 

Finn een heel goede band heeft met zijn neef 
Floris? 

Lukas heel nieuwsgierig is? 

François op dag 4 nog altijd niet was 
veranderd van onderbroek? 

Benn helemaal mee opging in “crop-top dag”? 

Bijna alle welpen rondliepen met gekleurde 
nagels?  

Charlie supergraag en megagoed kan pompen? 

Amélie en Lien altijd strijk lagen door de 
opmerkingen van Loic? 

Leon de meeste brieven kreeg op kamp? 

Joseph zo lief was om elke maaltijd de gamellen van de leiding klaar 
te zetten? 

Louie 5 keer dezelfde streepjes t-shirt mee had op kamp? 

Sebastien zijn wang was opgezwollen door een wespensteek? 

De leiding het een geweldig kamp vond? 

 



 

Bij vragen kunnen jullie ons altijd contacteren: 

Glenn Senden: 0471/54 05 29 

Amélie Thysen: 0472/95 20 40 

Lourick Tona: 0470/67 34 94 

Lien Bauwens: 0468/41 87 86 



Jogi's  
7/09 
Aangezien we niet beiden bij onze echte laatste vergadering kunnen zijn hebben we 
hem verplaatst naar vandaag. Dus vandaag gaan we goed chappen want we gaan 
gezellig bbq’en NJAAMMMMMM!!  
 
 
14/09  
Het is jammer genoeg de echte laatste vergadering, we sluiten ons mega nice jaar af 
met een afscheids game. 
 
20/09 
Allemaal welkom op het beste feestje van het jaar!!!  AY CARAMBAAAAA     
alle info staat op het facebook evenement  
 
21/09  
3e zondag :( 
 
28/09 
Kom je nieuwe leiding verwelkomen en afscheid nemen van de stoppende leiding op 
startdag, met verschillende leuke activiteiten die jullie kunnen doen. Allemaal komen 
dus!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
wist je datjes:  
 
Wist je dat mirte een wulp als totem gekregen heeft? en ineens 100kg dikker was door 
haar opblaasbaar kostuum? 
   
Wist je dat Leila een echte gangster is maar toch net niet opper gangster zoals haar 
leiding? 
  
Wist je dat magot een Mustang als totem heeft gekregen en ze graag scheetjes laat? 
 
Wist je dat kato de beste t-shirt van iedereen aanhad op fourage rock? 
 
Wist je dat Noor een Leeuw als totem heeft en heeft geworsteld met een leiding?  
 
Wist je dat Lucie een Dolfijn gekregen heeft als totem en geen scouts sokken vond  
een heel kamp lang?  
 
Wist je dat Camille een echte giechel is? 
 
Wist je dat de jonggidsen zelf confituur hebben gemaakt voor toen de fourage kwam 
eten bij ons?  
 
Wist je dat de jonggidsen “super” veel gewandeld hebben op hun 2de dag van hun 
tweedaagse?  
 
Wist je dat de jonggidsen een hudo hadden die ze amper gebruikte?  
 
Wist je dat de jonggidsen graag eten en suiker achterlaten op de tafel voor de 
wespen? 
 
Wist je dat Charline een teek net boven haar oog had en ik haar nek? en altijd goed is 
in elk spel? 
 
  
 
  
 
 
 
    
     
  
 



Jongverkenners  

Zozo hier is hij dan de allerlaatste merobrix van het scoutsjaar. Hopelijk zijn jullie allemaal 

wat uitgeslapen van het kamp en weer blij om ons terug te zien. In september hebben we nog 

enkele leuke vergaderingen voor jullie gepland.   

Zondag 7 september  

 

 

 

 



Zondag 14 september  

 

 Zaterdag 20 september 

 

 



Zondag 21 september  

 

Zondag 28 september  

 



Wist je datjes  

Wist je dat…  

Matheo een Klipdas is   

Lukas graag een kat wou zijn maar uiteindelijk een pijlinktvis is geworden  

Joseph een bosbok is  

Maxim een beensnoek is  

Floris een penseelaapje is  

Gilles een bufo is  

Arno en Joseph onze chef-koks waren dit kamp  

De JV’s zot zijn van de gangnam-style  

Ruben en Arno samen super hard voor hun belofte hebben geleerd   

Al de jvs die hun belofte gedaan hebben ook geslaagd zijn( buiten Ruben)  

De JV’s ‘komen eten’ met de fourage gewonnen hebben  

Lukas de mol absoluut niet wou zijn    

Floris heel vaak in het bos te vinden was om hout te gaan halen 

De JV’s de kabouters geholpen hebben hun bedjes op te zetten  

Gilles en Matheo maar 1 keer met hun ogen moesten knipperen om ons een 

slaapplek, gratis frietjes en een ontbijt te fiksen op tweedaagse   

Bapi soms wat hangry werd als het eten nog niet klaar was  

Jarne en Maxim iedereen om de tuin geleid hebben tijdens de mol.  

De jvs aan tafel heel diepgaande gesprekken hebben met elkaar 

Bapi en Matheo onafscheidelijk zijn   

Gilles onderuit is gegaan tijdens Ruben zijn doop, en Ruben daardoor van geluk mag 

spreken.  

Alexander zich in geen enkele situatie heeft laten kleinmaken.   



Tyl helemaal is opengebloeit op kamp  

Gilles een jeans droeg op kamp????   

Tyl de kopstem zong tijdens ‘in the jungle’ tijdens hun act aan het groot kampvuur  

Lukas en Floris heel sterk in hun schoenen stonden de voorlaatste dag   

De derde jaars heel teleurgesteld waren toen ze geen pint kregen op totemavond  

Alexander tot na 2daagse met dezelfde tshirt heeft rondgelopen  

De jvs soms wel humeurig kunnen zijn  

Maxim een bijl in zijn hand heeft gekregen   

Volgens Matheo strava het nieuwe instagram is 

Luca tussen al dat testosteron haar mannetje wel kon staan   

Floris nog steeds niet zo graag groentjes eet 

De jvs zo slim waren om aan de andere takken te vertellen wat ze hebben uitgespookt 

op 2daagse, waardoor de leiding het te weten is gekomen  

Maxim wel in de smaak viel bij de jogis  

De jvs hun hudo in het midden van het kamp is weg gewaaid  

De leiding het een super leuk kamp vond en ervan heeft genoten 

  

Dit was het dan, als jullie vragen hebben mogen jullie ons altijd een berichtje sturen. 

Bedankt voor het kei leuke jaar, we gaan jullie missen. En we zien jullie graag volgend 

scoutsjaar terug.   

Groetjes   

Nuchtere Noko, Gloedvolle Gaviaal en Hete Tijger  





❖ Nils de undisputed firemaster
onder de givers was

❖ Lemmens Nils bij het vuur
maken wegstuurde en daar 
achteraf spijt van had toen het 
vuur een halfuur later nog 
steeds niet aan was

❖ De givers dachten dat ze slick 
waren na 2daagse

❖ Er enkele givertjes verdacht 
goed overeen kwamen

❖ Ewaut zijn tactische briljantie
tijdens het groot spel goed wist 
toe te passen

❖ Onze volgwagen tijdens de 
fietstocht mega lit was!! Merci
Thommie en Titi <3

❖ De opslagplaats van Rizzy zijn 
GSM volledig ingepalmd is 
geweest door 10000 selfies die 
exact hetzelfde zijn

Wat. Een. Kamp. En of we genoten hebben. Ho ho!
Niet minder dan 12 dagen vermaakten de givertjes zich
op weg naar en in Limbourg in – ongetwijfeld – het
leukste kamp dat ieder van hen al heeft meegemaakt.
Lees verder om de juicieste verhalen, roddels en
weetjes over het kamp te zien en vooral om te zien wat
jullie de komende maand nog allemaal te wachten staat
met 1 grote suprise

Of hoe de givers met de bike
tot in Limbourg geraakten:

Dit jaar waren de givers
geblesst met een afstand van
slechts 150 km, wat in
vergelijking met vorige jaar
praktisch niets was. Toch zou

je dat niet denken met de hoeveelheid gezaag dat de giverleiding
tijdens de fietstocht moest verwerken. Van “Hoe lang is het nog?”
tot “nemen we niet nog een pauze?” en “Mijn benen doen echt
megaveel pijn!”. De givers hebben duidelijk een talent voor zagen
over dingen waar hun leiding letterlijk niets aan kan veranderen.

Verder kreeg de leiding ook te maken met het onovertrefbare ego
van de givers die – zelfs als ze praktisch op hun fiets aan het sterven
waren – weigerden een duwtje in de rug te krijgen of af te stappen.
Zo was de namiddag van de eerste fietsdag een heuse strijd voor
ons Elise, maar toen de leiding haar meedeelde dat ze de avondrit
in de volgwagen zou meerijden weigerde ze met steen en been in te
stappen.
Ook Thibaut – die al met één zwakke knie was vertrokken – besloot
de tocht nog wat op te spicen door in Tienen met zijn nog gezonde
knie vol op een voetgangerspaaltje te knallen.

Ondanks al dat bereikten de
givers uiteindelijk zelfs redelijk
vroeg de eindlocatie; Limbourg.
Daar vonden ze onderdak in de
garage van een vriendelijke
voetreflexoloog die de dames
ook een warme douche
aanbood, iets dat prompt werd
geweigerd door de leiding.



Tijdens het kamp voorziet de leiding altijd genoeg slaaptijd voor de
leden, want zoals een wijze man ooit zei: leden die moe zijn, zijn
leden die zagen. Ondanks de lange nachtrust die de givers elke
nacht (buiten de drillnacht) kregen werden er opvallend veel dutjes
en powernapjes gepleegd tijdens het kamp.
Zoals u op de foto’s hier rond kunt zien was Lemmens één van de
grootste misdadigers op dit vlak, maar laat u niet misleiden; zij was
slechts de student. De mentor en enige echte pro-slaapster was
niemand minder dan Elise, die we elke dag wel 2 à 3 keer in bed of
met de oogjes toe terugvonden. Ook tijdens de kampvuurtjes lag
Elise meestal gezellig te snoezen en van nachtwaken heeft ze
welgeteld 5 seconden meegemaakt.
Ironisch genoeg zouden de givers na het nachtwaken wel veel te
lang wakker blijven. Iets dat we de volgende ochtend duidelijk aan
hun gezicht konden zien (lmao, get fucked noobs)

Leden die voor het eerst weven; het is
altijd een lachwekkend tafereel. Zeker dit
jaar – met Matthias de enige met ervaring
op het vlak van bedjes weven – lagen de
verwachtingen van de leiding over de
kwaliteit van de giverbedjes zeker niet
hoog. Toch werd de giverleiding positief
verrast door een tent vol strak gewoven
bedjes die extreem goed lagen. En
ondanks het feit dat de givers hun
piketten opnieuw en steviger moesten
inslaan bleven de bedjes gedurende het
hele kamp deftig rechtstaan. Bravo givers!

Helena - van patrouille Frankrijk – koos
ervoor om haar bedje een origineel
patroon te geven in de vorm van de
Britse Union Jack (zie foto boven).
En hoewel verhalen over mogelijke
bedjes-wisselingen de ronde deden
tijdens kamp behield elke giver hun
bedje waar sommigen héél hard van
genoten (zie volgende artikel).

❖ De humor van de givers weinig 
inhoud hadden 
(#humormetinhoud)

❖ de leiding stiekem iets te veel 
genoot van Nils zijn backhand 
knuffels

❖ Vanacky een 
kaulo goede 
toneelspeler 
was tijdens 
2daagse

❖ de givers mega cute zijn als er 
iets met hun leiding ‘gebeurt’

❖ de givertent minstens 4 keer is 
omgevallen door de wind voor 
we hem recht kregen

❖ we eig niet winnen wie het 
grote spel heeft gewonnen, 
maar misschien is de echte 
overwinning de vriendschap die 
we onderweg hebben gevonden 
<3



Waar moeten we beginnen?
Misschien bij de staptocht, waar de givers ons
nogmaals bewezen dat ze undefeated zijn als
het aankomt op zagen. Ondanks al het ge-
zaag stapten de givers toch een ander
land binnen (Duitsland) . De weg erheen
ging echter wel gepaard met enkele span- nende
verhalen, zoals Elise die als een pro de
struik vol doorns in sprong. Of het veld
vol met prachtige koeien waarvan één ons
net iets te agressief aan het bekijken was.

echte cuties meteen in actie schoten om Vanacky veilig te leggen en
een brancard van hemden en takken voor hem te maken.
Hoewel de givers zelf niet zo blij waren toen bleek dat Vanacky het
allemaal had gefaked was de leiding gerustgesteld, wetende dat
hun leden elkaars back hebben als het erop aan komt.

Verder naaide Matthias
zichzelf door ons zijn
handstand te tonen waarbij zijn geld uit
zijn verstopplekje viel en hij ons al wat werk
tijdens het fouilleren bespaarde (thx Matti).

De Givers lieten ook hun goede en verant-
woordelijke kant zien toen Vanacky in het
bos ‘zijn enkel omsloeg’ en alle givertjes als

Bereikten de givers – na kort over de Duitse
grens te zijn gegaan – de stad dat hun
eindlocatie was; Kelmis.
Daar vonden ze na opvallend kort zoeken
onderdak bij de voetbalclub waar ze een
kleedkamer met aansluitende douches tot
hun gebruik kregen. Na voedsel, extra water
en Rizzy’s oude gsm af te zetten vertrok de
leiding met een gerust hart naar het
kampterrein, wetende dat hun kindjes braaf
zouden gaan slapen die avond.
Maar niets was minder waar…

❖ Lemmens haar benen na de slip 
& slide leken alsof iemand er op 
had zitten turven met een mes

❖ de givers hun vuur sketchke
oprecht schaamtelijk was dit 
jaar

❖ de givers kaulo luid kunnen 
meezingen maar totaal niet op 
ritme of toon kunnen blijven

❖ de givers
low-key
NIET 
kunnen 
volley-
ballen

❖ Nils long game heeft

❖ De katapult van Groot-Brittanië
op Matthias zijn 
hoofd is beland en 
hij nog meer IQ 
punten is ver-
loren

❖ Matthias altijd 
noncha doet 
maar lowkey
een echte 
cutiepie is

❖ Matthias 
blijkbaar te 
veel heeft 
gegeten 
tijdens 
2daagse



De leiding weet alles; een begrip dat elk jaar opnieuw bewezen
wordt, maar nog steeds wordt onderschat door de leden. En dit jaar
was niet anders.
Kort tegen middernacht kreeg de giverleiding het idee om hun
givers een bezoekje te gaan brengen, en in een real-life nachtwaken
slopen ze ongezien het voetbalterrein op, hopend om de givers met
enkele stoute dingen te kunnen pakken.

Tom-Cruise-stijl sloop de giverleiding langs het voetbalveld aan de
achterkant van de kantine waaronder de givers sliepen en hoewel
de leiding de givers niet kon zien, gaf wat ze hoorden hun genoeg
bewijs om ongezien weer te vertrekken met de nodige info. *

*wat de giverleiding heeft gehoord tijdens hun missie zal in deze Merobrix niet worden neergeschreven wegens de privacywet waaraan
Scouts & Gidsen Sint-Brixius-Rode zich dient te houden

De volgende dag was het aan de givers om op tijd het kampterrein
te bereiken, en hoewel de leiding probeerde hebben we de givers –
in tegenstelling tot die kaulo domme Jin – niet kunnen pakken
tijdens hun terugtocht tot ze al in Limbourg zelf zaten, vlakbij het
kampterrein.
Daar kwam echter uit hoe dom de givers zelf waren want ze hadden
duidelijk niet geleerd van de verhalen van hun leiding of de leden-
generaties voor hen en hadden al hun misdrijven met hun
cameraatje gefotografeerd.
Foto’s in de winkel, foto’s op de bus,… de leiding kun hun blijdschap
moeilijk verbergen terwijl de givertjes de heuvel op en af liepen.
Later die avond maakte de givers het hun leiding nog gemakkelijker
door tijdens het avondeten al hun misdrijven op te biechten (zonder
dat de leiding hier echt voor moest pushen weliswaar).

Die avond kropen de givertjes angstig in
hun bed, biddend dat de komende drill
niet te hard zou zijn. Tot hun verbazing
werden ze niet gedrillt en hoewel ze de
avond erop weer voorbereid hun bed in
kropen, waren ze uiteindelijk wel
bamboozled en werden ze helemaal off-
guard gecatched bij de eigenlijke drill.

❖ Elise niet blij was toen de Jin er 
met Platte Hond vandoor waren

❖ Hugo met Balk op zijn 
bagagedrager heeft gefietst

(sike, het was een gewone balk)

❖ de givers het heel leuk vonden 
toen al hun gerief na het 
fouilleren samen op één grote 
hoop belandde

❖ Flo haar zak nog bij de Jin
stond en al haar gerief per 
ongeluk in de megagrote Jin-
hoop is gesmeten na de 
controle

❖ de givers elkaar salle tattoos 
hebben gegeven



Helène en Flo hadden de chance om hun
totem de krijgen van de 2 GOATs en –
zoals verwacht – waren het natuurlijk
kaulo epische totems. Na een nachtje vol
lijpe opdrachten en een dagje vol stressen
en foute gokken ontvingen ze onder luid
applaus hun nieuwe namen.

Dit jaar hebben de givertjes op de
beloftes zeker niet teleurgesteld en
hoewel niet elke giver geslaagd is
zagen we met trots hoe iedereen op
zijn minst zijn best deed.
Hoewel we Nils niet graag de kans
geven om te flexen verdient hij wel
degelijk een extra pluim als lid die de beste beloftescore van de
hele scouts heeft gehaald (nog 1 +ke meer en hij had alles op alles
gehad )

Flo haar nacht werd gevuld met creatieve bouw-
werken, Helène proberen bestelen en het organ-
iseren van het eerste homohuwelijk in SVR.

Hoewel ze al juist gokte
dat ze een soort roof-en
groepsdier zou zijn
kwam de totem Wolf
haar toch als verassing.

Draag hem met trots Flo!

Helène haar nacht werd getekend door bouwen, bewaken, 
het verzamelen van info en veel meer. Zo kwam ze
ons aan het vuur de beste en heet geserveerde tea 
inschenken (hoewel achteraf bleek dat de helft van

de roddels verzonnen of onwaar waren, leugenaar!!)
Hoewel Helène heel blij
was met haar totem –
de Kunec – kon ze de
naam precies niet
onthouden. We hopen
dat ze de officiële naam
van haar totem – nu dat
hij in haar instabio staat
– wel kan ondthouden.

❖ Aza en Lemmens extra puntjes 
hebben gesprokkeld door ons te 
komen helpen op de werkdag

❖ Helena 3 keer heeft gevraagd of 
ze na kamp kon komen helpen 
maar toen ze de kans had toch 
niet is gekomen

❖ Elke patrouille een katapult 
heeft gebouwd maar die van de 
leiding de enige was die deftig 
werkte

❖ de givers nooit op de foto’s 
wouden staan die Vanacky nam 
maar dan wel zelf 500.000 
seflies nemen op de gsm van de 
leiding

❖ de givers het leuk vinden om 
elkaar tijdens de doop constant 
tegen te spreken

❖ De givers heel hard van hun 
drill hebben genoten

❖ We Thibaut lowkey kwijt zijn 
geraakt op pad naar de 
valeibodem

❖ Elise en Flo alle twee een 
vaarbewijs hebben (en dit 
minstens 4 keer per dag 
moesten vernoemen)



Niet getreurd liefste noobs, want hoewel het kamp voorbij is wacht
ons nog een hele september vol met heerlijke, sappige en juicy
vergaderingen

Zoals onze Heer en Messias lang geleden zei: “Pas op,
hoed je voor alle hebzucht, want iemands leven hangt

niet af van zijn bezittingen”. Toch gaan wij vandaag onze
ziel verkopen en alleen focussen op het maken van die
money, floes, doekoe, cheese, brood en veel meer.

Hoe gaan wij dit doen? Dat spreken we nog wel af, want we
willen zeker niet in het vaarwater van onze sympathieke Jin
komen. Toch kan een goeie duit de volgende ‘vergadering’ nog
veel leuker maken.
PS: zorg dat je je valies, fiets, e.d. al
meeneemt naar deze vergadering want je
keert hierna niet meer terug naar huis.
Hoe komt dit? Lees verder…

Onze leefweek volgt meteen op de zondagvergadering
van 7 september en loopt tot de avond van vrijdag 12

september. Neem zeker je fiets (EN HELM EN HESJE)
mee naar leefweek aangezien dit hoogst

waarschijnlijk jullie vervoer van en naar school
wordt.

Jawel!!! Jullie lezen het goed!
Na al jullie gezaag maar
vooral jullie inzet is het tijd
voor de enige echte 2e

GIVERLEEFWEEEK BIAATCH!!!!

❖ Slaapzak, matje/bedje, kussen, platte hond,…
❖ BOEKENTAS MET SCHOOLGERIEF
❖ Toiletgerief
❖ Verse kleren (we gaan niet stinken op school)
❖ Warme kleren
❖ zwemgerief

❖ Vuurwerk
❖ Andere illegale dingen
❖ liefjes, situationships, schooldrama, …

Matthias
AKA Soncki
Talentjes:
Noncha doen, 
shit talken, 
darmproblems

Lemmens
AKA Hans
Talentjes:
Domme 
opmerkingen, 
ros zijn, haar
poten breken

Florence
AKA Flo
Talentjes: 
lachen, 
werken, iets 
gênant vinden

Gwenaelle
AKA Gwen
Talentjes:
Breed praten, 
helpen, selfies 
nemen

Aza
AKA Zaza
Talentjes:
Bombastic side-
eye, weven, 
“ma houuu”

Ewaut
AKA Ewaut
Talentjes:
Tactisch 
inzicht, jokes



Je ziet het juist: de hardste boite van Meise en
omstreken is terug!! En aangezien jullie ons bewezen
hebben dat jullie wel degelijk kunnen zingen, dansen

en feesten verwachten we jullie allemaal op deze
epic night van muziek en plezier! Als giver
kunnen jullie zelf ook bandjes aan jullie

vrienden verkopen,
dus als ge de cool-

ste gabber van uw
school wilt zij, vraag ons om bandjes.

Omdat we allemaal moeten bekomen van die epic boite van gisteren
is het vandaag geen scouts (ween ween).
Maar niet getreurd; hier is een spelletje om jullie bezig te houden op
deze sombere dag:

PS: mensen die willen helpen met de finale opruim
van Ay Caramba zijn wel altijd welkom

Vandaag nemen jullie afscheid van het
meest GOATed leidingsduo die deze
scouts in de laatste 10 jaar heeft gezien
AKA jullie favo Dwerg en Rizzler. Maar
laat geen traantjes, want vandaag leren
jullie ook jullie nieuwe leiding kennen
(zitten wij er opnieuw tussen? Ra ra).
De Startdag begint om 14u en in
tegenstelling tot die zwakke-ass givers
van vorige jaren verwachten we jullie
talrijk en aanwezig om de laatste ver-
gadering van dit scoutsjaar een waardig
slot te maken van een epic jaar

Meer info in het Algemeen

Nieuws

Meer info in het

Algemeen Nieuws
Thibaut
AKA Tibi
Talentjes:
Piekeren, knie 
kapot maken, 
in orde zijn

Elise
AKA Els
Talentjes:
Zagen, slapen, 
cyril missen, 
grappig zijn

Helena
AKA Helène
Talentjes:
$wag hebben,
de juiste scouts
kiezen

Hugo
AKA Le wallon
Talentjes:
Frans spreken, 
vragen naar 
zijn jas, dissen

Isaac
AKA Rizzy
Talentjes:
Leiding staan, 
rizzen, leden 
helpen, kusjes

Nils & 
Vanacky
AKA Nilsi & Dwerg

Talentjes:
Haarlijn, back-
hand knuffels, 
lowkey vader 
en zoon zijn



Tijdens onze tweedaagse merkten we iets
opvallend op; een prachtig rijhuis aan

het gezellige Limbourgplein kostte
slechts €190.000. Een opvallend

lage plein als je weet dat je hier
in Brussel slechts een klein

appartementje mee hebt. Is
het overal in Wallonië zo

cheap? Dat onderzoeken
we graag verder in de

toekomst.

Ja
ja,
mama
Lemmens
gaat dit niet
graag lezen…
Sorry young
Lemmens, we ex-
posen je niet graag,
maar doorheen het
kamp viel het onze jour-
nalisten op dat de jonge-
dame gekend als H. Lemmens
de gewoonte had om haar
middelste vinger omhoog te

steken telkens als de camera werd
boven gehaald. Een rebels teken
? Of een rare tick? Wie weet het.
#rebellife #getfuckedlemmens

On-
danks

het feit
dat we dit

kamp niet te
maken kregen

met ziektes, 
maakt de giver-
leiding zich wel 

zorgen over zijn lidjes
door het tong-syndroom

dat zich klaarblijkelijk 
onder de leden heeft ver-

spreid. Op nagenoeg elke foto 
die er van de givers is gemaakt 
steken ze de tong stevig uit de 

mond, iets dat geneeskundigen 
als “onnodig onhygiënisch” be-

schouwen. Momenteel loopt 
nog onderzoek naar een moge-

lijk middel tegen het syndroom.

We gaan jullie missen liefste givertjes <3

Giverkamp
2025



JINS 
 

   

  
ZONDAG 7/09  

Als ‘laatste vergadering’ gaan we 

gezamenlijk een uitgebreide 

gezellige bbq houden. Verdere uitleg 

en communicatie volgt nog in onze 

whatsapp groep 

ZONDAG 14/09  

Kom vandaag allemaal zeker met de 

fiets. We gaan ontdekken wie de 

echte gansters van Meise zijn met 

een ouderwets drugsspel. 

 

ZATERDAG 20/09 

Kom allemaal genieten van een 

lekker drankje in het zonnetje op AY 

CARAMBA. Voor de echte 

feestbeesten onder ons zijn er ’s 

avonds ook dj’s aanwezig waarop je 

helemaal kan los gaan om de start 

van het nieuwe schooljaar te vieren. 

ZONDAG 21/09 

Derde zondag      

ZONDAG 28/09 

Kom allemaal een kijkje nemen op 

de startdag en ontdek wie jullie 

nieuwe leiding wordt. 



Kampweetjes 
 

• Wist je dat Kato, q, elien, ethelle, tim heel goed kunnen pompen  

• Wist je dat Q de echte vuurbaas is  

• Wist je dat Matteo een dierenfluisteraar is en hij waarschijnlijk nog altijd denkt aan zijn 

kikker  

• Wist je dat steven de leiding verbaasd heeft met zijn ordelijkheid  

• Wist je dat alle jins heeel veel zin hadden in pudding  

• Wist je dat bami en matteo moesten rechtstaan op hun bed om hun aante kleden  

• Wist je dat stan bijna heel tweedaagse de kaart heeft gebruikt, buiten de terugkeer…  

• Wist je dat de jins weeral niet zo goed waren in nachtwaken, maar wel in kip braden  

• Wist je dat alle jins mega goed hebben gefietst 

• Wist je dat andreas liefst het hele kamp lang zou opbouwen  

• Wist je dat Clara heel goed peptalks kan geven  

• Wist je dat bami ni van Jans zijn  reet kon blijven  

• Wist je dat de jins een zak sokken voor heel de groep had  

• Wist je dat de jins beide grote vuren hebben gemaakt 



Huh? Gratis Scoete van Roi steunen? Hoe kan dat?  

Wel dat kan via de Trooperpagina van Scouts en Gidsen Sint-Brixius-Rode. 

Voor je jouw bankkaart boven haalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper 

precies in elkaar zit.  

SVR heeft een unieke Trooperpagina: www.trooper.be/scoetevanroi 

Op deze pagina staan links naar allerlei webshops. 

Als je via die links op onze Trooperpagina naar de webshop van jouw keuze 

surft, weet die shop dat jij ons wil steunen.  

De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, 

zonder 1€ extra uit te geven. 

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar Scoete van Roi. 

Iedereen blij! 

Hieronder een greep uit het zeer uitgebreide aanbod van webshops die 

samenwerken met Trooper:  

 

 

 

 

Neem zeker een kijkje online voor nog meer mogelijkheden.   

Namens de hele leidingsploeg alvast heel erg bedankt!   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX5KCU8M3YAhUJ5qQKHR8rDMEQjRwIBw&url=https://www.trooper.be/&psig=AOvVaw2GlVntfCo8l2BMDXGzkErR&ust=1515690202959761
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